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Met de nitnodiging tot ecn g‘vlurﬂ weze dit
‘n dankbaar gedenken aan “t leven & sterven
van de Heer

EDMOND VAN ACKER

echtgencot van Mevrouw

JULIA VAN PETEGHEM

geboren te Overmere op 3! december 1905 an naeen
ptinlijke en langdurige zlekte godvruchtig overleden
te Lekeren, op 24 juni 1973.
Gestarkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de Pauseliike Zegen.
Lid v'¢ bond der kristelijke gepensioneerden
Lid van verschillende godvruchtige genootschappen

Heer, het valt ons moeilijk afscheid te moeten ne-
men van Edmond, die ons zo liel en dierbaar is. Zijn 11)-
den, dat hij grootmoedig heeft gedrogen, is nu voorbi).

Na een leven van hard werken zou hlj eindelijk
kunnen genleten van een welverdiende rust. Vesl werd
hem echter niet gegund. Pas op pensicen, werd hij
zlek en met veel last en plin is hij van ons heengegaan.

Eens was Hij een sterk=, frisse man, gehard door
het werk in de open natuur, in de gezonde lucht, Fen
man, die met veel toewijding voor zijn vrouw en kin-
deren leeide. Die tevreden was met het weinige dat hij
had ; altijd goed gelulmd, gezellig, als hl] met vrienden
sumen was. Een man die graag leeld: en die voor zijn
oprustgaan al plannen had gemaakt; hier en daar
diensten bewljzen, eens kaarten met vrienden en een-
voudig maar thuls te zijn. Maar een ongenseslijke

ziekte stelde dadeliik een einde aan al die vooruitzich-
ten, In geloof aanvaardde hij alles. God overtrelt altiid
onze stoutste verwachtingen, en zo had Hij ook voor
Edmond een nog veel groter geluk weggelegd. Van
dat geloot leefde hij. Daarom ook heeft hij met een
bewonderenswaardige moed en geduld zijn vele ljj-
den gedragen. En als hij enigzins beter was, zorgde
hij zelf voor de vrolijke noot. Heldhaitig was hijin zijn
lijden, als alle hoop op genezing was opgegeven.
Maar voor lemand die goed geleeid heelt, valt het

sterven niet zo zwaar, ook al is de pljn soms onuit-
staanbaar,

Moge de Heer, zo bidden wij, hem nu de rust en
vrede scherken, waarnaar hij altijd heeft verlangd.

Dierbare echigencte, samen zijn we door het leven
gegaan, doorheen blljde en droeve dagen. Onze lietde
voor elkaa: en de kinderen, heeft ons moed gegeven
vol te houcden. Dank voor uw trouwas liefde, die zich

bijzonder uitte in uw dagelijks bezoek al de maanden
van mijn ziekta,
Dierbare kinderen, cok u dank tk voor uw gene-

genheid. B'Ijf een steun voor moeder om haar een-
zaamheid te helpen dragen.

Dierbare broer, zusters, familie en vrienden, moge
de Heer uw goedheid lonen.

Heer, Gij zijt voor Edmond de vervulling van al
zijn verlangens. Voltool nu wat Ge eenmaal met hem
begonnen zijt en scherk hem de vreugde van uw
eeuwige nabijhetd. Amen

De families VAN ACKER, VAN PETEGHEM.
COQOREMAN en DE MAESSCHALCK,
danken U van harte
voor de steun van uw gebed
voor de troost van Uw medevoelen




