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Moeders gaan, maar sterven nlat.

Z)| leven naar zij geven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
Zolang zal moeder leven.  (Reypens)

ok

DIT BIDPRENTJE

weze een liefdevol aandenken
in ere en gebed, aan Mevrouw

Maria, Philomena VAN AGKER

echtgenote van Mijnheer REMI VAN DAELE

Voor dit leven geboren te Overmere, op 12 sep-
tember 1916, en er naar het eeuwige geroepen
op 29 oktober 1964,

Gezal'd met de H. Olie in extremis.
Lid van de Vrouwenkommunicbond, van de Bocrinnenpilde
wifhmeesteres pan de KA V., lid van de confrecte pan de
H. Barbara en andere godoru:litige genvotschappen.

Heer, Gijweet, hoe diep het onverwachte
heengaan van deze dierbare overledene ons hart
heeft geraakt. lets van het dierbaarste, dat wij
hadden, werd ons ontnomen. Het is e2n smart,
die Gij alleen kunt verzachten, een pijn, die Gij
alleen kunt stillen. Heer, wees onze gencesheer
in deze lastige dagen; leg in onze tranen het
licht van Uw steun, Uw goedheid en liefde, en
leer ons begrijpen, dat Gij vol liefde blijft in
alles, wat Gij laat gebeuren,

Maria is nu naar het eeuwig geluk en esuwig
leven heengegaan. Zonder veel gerucht volbracht
zij elke dag haar plicht. Haar handen wist zij te
vouwen tot gebed boven een hard leven van ar-
beid en toewijding. Altijd even moedig, vond zij

nog alt/jd het julste woard van vrede en opbeu-
ring voor wie het nodig had. Dit is het beeld van
moeder, dat ons zal bijblijven; het beeld van een
moeder met een sterk Godsvertrouwen en grote
Mariadevotie, zoals wij dit jaar te Lourdes-Fran-
krijl van dichtbi] hebben kunnen zien, het beeld
van een moeder, die zichzelf volledig vergeet,
pijn verbergt om anderen te sparen, het beeld
van een gouden hart, datzon isin de familie en
vreugde brengt bij de anderen in stilte, het beeld
van bezorgdheid, grote naastenliefde, harde
werikkracht en moed.

Mijn goade echtgenost, U, die het geluk
waart van mijn leven. dank ik om zoveel goed-
heid en liefde. Tracht God te danken, door uw
trarnen heen, voor de vele gelukkige jaren van
ons samen zijn op deze wereld. En al worden wij
nu tijdelijic van elkaar gescheiden, vind uw moed
en sterkte in de onverwoestbare hoop op ons
eeuwig wederzien. |k blijf in ieder geval van bij
d= Heer voor u zorgan.

Mijn beste kinderen, de vreugde van mijn
leven, ik dank u hartelijk voor uw oprechte ge-
negenheid en liefdevclle zorgen. Blijfe allen in
lieide eensgezind rond vader, die nu alleen ach-
terblijft en uw hulp en troost nodig heeft, Helpt
melkaar en blijft van elkaar houden, 't is de enige
weg naar wat schoon geluk.

Dierbare broers, zustars en familieleden.
dank om uw vriendschap, die vreugde en zon in
mijn leven brachten. Moge ik in uw herinnering
en in uw gebed voortleven. Ook ik vergeet u
niet bij de Heer,

O.L. Vrouw ten hemel opgenomen bid voor ons.



