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Die trouwe vereerders geweest zijn van het H. Hart
van Jezus, zullen in hun sterfuur bijzonder vertroos-
ting genieten. H. Marg. Maria.
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+
BID VOOR DE ZIEL

van Juffer

Delphine VAN DE VELDE

dochter van

Pieter en van Pauline Dierickx

geboren te Calchen den 28 October 1548
en aldaay overleden den 1o Febrvuari 1830,
versterht doar de H . H. Sacramenten,

Lid van de Congregatie van O.-L.-Vr. van 3 Orde
en van alle godvruchtige genootschappen.
*

De: wijsheid Gods omkleedde en geleidde haar.

n diepe godsvrucht doordrongen ging ze, zoo dik-

wuls ze kon, aanzitten aan de H. Tatel des Heeren.

Gansch haar leven was enkel toewijding. Voor zus-

ters en broeder was ze vol goedheid en teederheid
vol opollering en zorg.

Z1j i1s voorbijgegaan als een reine weldoende Engel.
Met dankbaarhﬂzd zal de versierde dorpskerk haar
naam aan 't nageslacht verkonden... missién en goe-
de werken allerhande, die alle bij haar milde onder
steuning vonden, haar dankbaar indachtig blijven.

En zulk een godsvrucht heeft de beloften voor dit
leven. «<Indien ge in de vurigheid volhardt zult ge
een groote vrede vinden en de arbeid zal u licht zijn.»

En die godsvrucht heeft vooral de belofte voor het
ander leven; tot deze spreken de engelen Gods.
«Leg het rouwgewaad uwer verdrukking af en be-
kleed u met den tooi en met het eerekleed der eeu-
wige heerlijkheid.»

Duurbare Zusters en Schoonbroeder, troost u in
de liefde Gods die ons vereenigt, vergeet mij niet
in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
J00 dag. ajl.













