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Gaat heen in de vreds van de Heer,
-+
Heer, verleen in uw eindeloze barmhartigheid
de epuwige rust aan Mevrouw

EMMA VAN DE VELDE

echtgenote van de Heer

EMIEL DE JAEGER

geboren te Schellebelle. op 18 december 189% en
na'n korte ziekte overledente Lokeren,op 21 mei
1971, gesterkt door de laatste H. Sakramenten,

Moeder, uw leven is voor ons één groot voors
beeld geweest van zorg en liefde, Dag en nacht
hebr gij u ingezet voor uw gezin. En acok wanneer
uw gexondheid u in desteek liet, bleeft ge thuis
uw werk doen voor echtgenoot en kinderen. En
wat een rijkdom aan gebed ontdekken wein uw
leven, Het was een uiting van diep geloof en
vertrouwen in God. We willen nu de Heer dan-
ken voor uw leven onder ons, want in uw liefde
zien we een teken van zijn oneindige liefde, wazar-
door gij nu wordt opgenamen in zijn hemelse
heerlijkheid.

Dierbare echtgenocot en kinderen, slechis
€én ding teltin ons leven : de liefde die we el-

kaar toedragen, Zo heeft |ezus het ons geleerd
&n voorgadaan.,

Broers, familie en vrienden, blijft me allen
gedenken in uw gebed en moge het geloof in de

verrezen Heer Jezus, kracht en steun betekenen
YOoOor u.

Moeder, spreek gij voor ons ten beste.
Maria, ten hemel opgenomen, bid voor ons.

De Heer Emiel De Jaager.
De Heer en Mevr. Michel De Jaeger-Daeseleire
en kinderen Hilde, Katrien en Ansie,
De Heer en Mevr. Jozef Van Driessche - De Jaeger
en kind Mare,
Mejuffrouw Christiana De Jaeger,
dankt U van harte
voor de steun von uw gebed
voor de troost van Uw medevoelen
in deze zware beproeving.
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