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Stil zal ik gaan

zoals zovelen deden.
Is er ooit cen mens
luidruchtig overleden.

Toon Hermans

T

Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Frans VAN DE VELDE
echtgenoot van mevrouw Margrict HANSELAER,

Hij werd geboren te Schellebelle op
9 augustus 1919 en is thuis gestorven
te Uitbergen op 19 januari 1999.

In extremis gesterkl met hel ziekensacrament.

Oudstrijder 1940 - 1945,
lid van K.B.G., K.V.G.,, de Landelijke Gilde en de
Koninlijke Fanfare St.-Pictersvrienden.

De familie dankt u voor de blijken van deelneming.

Frans is gestorven. Plots en onverwacht is hij over-
gegaan naar de overkant van deze wereld. En tegelijk
komen zoveel herinneringen aan hem naar boven; zijn
woning midden een mooie brok natuur...zijn werk op
de akker...zijn zorg voor groenten...zijn liefde voor
dieren...

...maar ook zijn wankele gezondheid, zijn heup-
problemen, zijn operaties.... Maar denkend aan Frans
zien wij hem vooral aan de zijde van Margriet, zijn
vrouw dic hem zo nabij was en met wie hij in goede
en kwade dagen het leven bijna 55 jaar heeft gedeeld.
Wij zien Frans, gelukkig en blij, bij zijn kinderen,
kleinkinderen en familie waar hij zoveel voor over
had.

In het putje van de winter dragen wij Frans naar zijn
graf. Frans is dood net zoals de natuur nu dood lijkt.
Maar onder de aarde en diep achter de schors van
struiken cn bomen krioclt het van nieuw leven. Zo
ontspint zich ook nicuw leven voor Frans. Wij gelo-
ven dat de dood nict het cinde is. Jezus heeft ons ge-
zegd: "Wic in Mij gelooft. zal leven, ook al is hij ge-
storven”. In dit geloof is Frans ingeslapen om voor
altijd te ontwaken in de heerlijkheid van Gods trouwe
liefde.
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