Georgette Van De Velde

Geboren op 26-09-1932 te Uitbergen
Overleden op 25-09-1991 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Te vroeg voor onze begrippen hebben wij afscheid
moeten nemen van onze geliefde
moeder en grootmoeder

mevrouw

C%em?eﬁe Yan Do Velde

Weduwe van de heer Louis Van den Bogaert

Geboren te Uitbergen op 26 september 1932
en overleden in het U.Z. te Gent
op 25 september 1991
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Lid van ziekenzorg.

Om uw medeleven met ons bij dit pijnlijk afscheid
om uw aanwezigheid bij de uitvaartliturgie
danken U

Robert en Lutgart De Palmenaer - Van gen
Bogaert

Erik en Beatrijs Van de Vioorde - Van den Bogaert
en Liesbeth

De families : Van De Velde, Van den Bogaert,
Duytschaever en Van Caelenbergh.

wiwrw, indeken be

Afscheid,

je bent vertrokken
zonder 't laatste woord

Je hebt gezwegen
lang voor de laatste gedachte

Die stilte is zo stil

geen kiank, geen enke! woord
Waar gij nu nederligt
gebroken door de dood

vast gesloten ogen

en sprakeloze mond
Sadmgevouwen handen

uw rozenkrans daarronag,

Je bent nu overgegaan
doorheen de tiio

voorbij elke ruimte

naar je nieuw gekozen begin.

uw Kinderen en kleinkind.

Namis vrijdag 4 oktober 1991 om 19.30uur

Begraf. L. Roels-Rombaut — druk brabo



