Gert Van De Velde

Geboren op 14-12-1971 te Wetteren
Overleden op 06-06-2004 te Schellebelle
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

En ols k doadgs. hul maor rier Searr,
ik ben niet dood, moet je weten n de bloel van de Zomer en in de bloel ven je leven
T i moor een lichaom der ik achferlier ben je vion ons weggegaan,
dood ben k pos, als j@ me benT vergeten We hebben van jou gehouden

MNu bifven we achrer met een grote leegre
Cns verdriet is groot,
-" We zullen proberen de leegte & carvacrden en sterk Te zin.

{Brom Vermeulen)

We hebben con jou mooie en rike herinneringen
Me danken je vioor je vriendschap,
Veor & werkikracht, voor j@ animcre,
voor glles woar & grooT in was,
voor |e vergevingsgezindheid,

G:I'Ef"f Vaﬂ dE velde vioor Je lefde voor de kinderen en de gewone mens

Aanderiken aon

Sart,
Je had het leven kef
~NET AU JB gelunsdg Wos
&N g ToakomsT je foelochre ben e weag
CF Toch niet

gebcren Te \Wertreren op & december 127
en cverieden te Schellebelle op & juni 2004

zoon van Kené en Martho VWaon de Velde-Dloeseleire
~E Dent sen meuw leven Dnnengegaon
gver de grens van de tid en van her gemis
De fomilie dankt U voor uw bljken _ Moge de Heer van dlie leven je bewaren.
; n hetde, N gadachten en gebed bBliven i “prE nen
e 5gelr-e-"|'iu'-§ en genegenheid. = erl en GebDec Dipvien we B orZfe kene
Uw medeleven s hoor fot steun geweest, Tor later
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