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DIT BIDPRENTIJE

weze een liefdevol aandenken
in ere en gebed, aan de Hezr

CAMIEL VAN ACCOLYEN

echtgenoot van Mevrouw
ADRIENNE RIIYS

Hii werd geboren te Overmere, op 26 februari 1902, en
zalig in de Heer ontslapen te Lokeren. op 17 april 1570
Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken

en de Pauselijke Zegen.

Mud Gemeenteraads!id - Oud lid hoofdbestuur Christe.
lilke Centrale Textiel en Kledij met ereteken - Oud
bestuurslid beroepsverbond Textiel Gewest Dender-
monde - Oud voorzitter A.C.V. Overmer: - Cud
bestuurslid Christeliikemutualiteit - Tid van de bond
der gepensioneerden - Laureaat van de orbeid met
gouden ereteken.

Mevrouw Camiel Van Accolyen - Ruys,
Mr en Mw Ivo Meganck-Van Accolyen en kinderen,
Mr en Mw Frans Van Accolyen -Van Themsche en
kinderen,
Mr & Mw Michel Beeckman , Van Accolyen & dochter,
De families Van Accolyen, De Baere,
Ruys en Van Doorselaere,
danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.

DR PHOQGE - BONTINCE OVERMERE

_|_

Kamiel blijft in onze gedachten voortleven als
de man met het gouden hart. altijd ocpgerulmd en
vol aktiviteit.

De arbeid, die zijn leven een groot deel ge-
vuld heeft, was hem geen last omdat hij zijn werk
ter harte nam ; hij deed alles goed en vond er vol-
deening in. Met rechtmatige fierheid zag hij zijn
schoon gezin aldus vooruitgaan In welvaren en
kristelijke goedheid. Thuis voelde hij zich geluk-
kig als sen koning. MNiet dat hij zich afzonderde
van zZljn medemensen, wel integendeel, Hij is een
werler geweest voor sociale vooruitgang. altijd
was hij bereid om gelljk wie - al ware 't een onbe-
kende - uit de nood te helpen.

Kamiel kon zijn geluk niet verbergen; het
straalde ult zijn glimlach, hetsprak doorheen zijn
vriendelijke groet. Wie kon geloven dat hij de
last droeg van een onverbiddelijke ziekte ? En
wie het wist bewonderde zijn geduld en overgrote
moed. Met zwakke stern, moar met rustige over-
tulging zei hij oan zijn kinderen : «ik weet dat ik
ga sterven, maar ik ben gelukkigs».

Geliefde Vader, wij danken U omdat Gij ons
door uw liefde en goedheid het ware geluk hebt
meegedeeld. Met ol onze fomilieleden en uw tal-
rijke vrienden blijven we U gedenken in gebed en
H. Mis. Wij geloven dat we eenmaal weer samen
zullen zijn in Gods eeuwig geluk,

H. Maria, moeder van God, bld voor onze dierbare.



