Rachel Wulleman

Geboren op 21-01-1910 te Woesten
Overleden op 14-03-1983 te Woesten
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Mensen, hun dagen zifn als het gras
Zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zifm verdwenen.

-

Dierbaar aandenken aan

Mejuffrouw RACHEL WULLEMAN

dochter van wijlen de Heer CAMIEL

en Mevroow ITRMA HENIAERT X )
Wanneer in elke hand uren zitten

geboren te Woesten op 21 januari 1910 en er ,

rustig in de Heer ontslapen op 14 maart 1983, die langzaam lam

gesterkt met de H. Sacramenten der Zieken.

Bestuurslid van de K.AV. en het A.CW,

in de zuiverste stilte

aan het doodbloeden zijn

rien we in de grote leegte

als sporen ons stapsgewiis onttrokken

herinneringen krimpen,
Mevr, (4Florent Debuysere)-Wulleman Gabriélle
Mevr. (4+Maurice Wulleman)-Deraeve Germaine
Mr, en Mevr. Maurice Pacco - Bossaert Angéle
Mr. André Bossaert - ($+Vercruysse Maria)
haar zusters, schoonzuster en schoonbroer; En omdat alles wegebt

De families Wulleman en Hendaert en ademloos zal toebehorem aan de nacht
geloven we in die stilie

danken U voor uw gebeden. die voortduurt na de dood.
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