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Laat mij verder leven in uw herinneringen
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DE HEER

André WYMEERSCH
Ere-Apotheker
Echtgenoot van Mevrouw Julie BLONDEEL

Geboren te Scheldewindeke, op 1 augustus
1916 en godvruchtig overleden te Gent op 4
juni 1884, gesterkt door de Heilige Sakra-
menten.

—_—

Mevrouw André Wymeersch-Blondeel,
De Heer en Mevrouw Eric Bockaert-Leverze,
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Daniél Van den Berghe-
Bockaert en kinderen,

De Heer en Mevrouw Rudy Bockaert-Gossey,
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Eddy Wymeersch-Van
Acker, en kinderen,

De Heer en Mevrouw Herman Schietse-
Wymeersch, en kinderen,

De families Wymeersch, Van Viieberge,
Blondeel en Sneppe,

danken U oprechi
voor de blijken van deelneming.

Begr. - Fun. R. De Meyer - Leeman Melle
Drukkerij Jacobs Melle
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Nu 't licht is zachtjes uilgegaan
Eu kille greep der ziekte 't leven heeft gebro-
en

En ons van vaders' stralende blik bercotd,
Nu treuren wi|, zijn kinderen,
Gegriefd tot in ons diepste zijn
Wenend om ons aller ligfste vader, een warme
vriend, een billijk rechter, een juiste gids vol
zorg en liefde,
Wi| treuren om zijn open hand, zijn gulle lach,
de hulp en steun bi] elke vraag, de toeverlaat
in wanhoop en vertwijlfeling,
Wil treuren voor een sterke steen, de natuur-
verbonden man, die trilde bij 't minste bladge-
ritsel, bij de lichtste waterspeling :
Doch is niet heengaan hij die blijft leven in
de harten
Van ons beminde moeder, voor meer dan
veertig jaar geluk en voorspoed, het baste van
zijn leven, in eindeloze liefde en toewijding ;
Van zijn vijf kinderen, die hij met volle inzet
van zijn lichtend voorbeeld tot arbeid en zelf-
glandigheid heeft opgevoed ;
Van zijn elf kieinkinderen, die met hun prille
liefde zijn levensmoed ondersteunden ;
Van zijn vele vrienden, voor wie zijn huis
steeds vriendschap en verpozing bood :
Van zijn patienten, voor wiens nood en lijden
hij dag en nacht, I'aniging poogde te brengen.
Moeder,
droefheid em het heengaan,
na maandenlange strij
mag ons niel doen vergeten
hoezeer ook gij nu lijdt ;
de |iefde van uw kinderen
weze u een zekere troost.
Het was de wil van vader
dat welverdiende rust u nu zou zijn gegund.
Vader,
slaap In rust en vrede In Gods armen.

zijn kinderen,



