Jan Baptiste Cyriel Wymeersch

Geboren op 10-12-1890 te Oosterzele
Overleden op 07-08-1947 te Leuven
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Zalig =iin de vreedzamen, want zij zullen kinderen
Gods gencemd worden.
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TOT ZALIGE GEDACHTENIS
van Miinheer

JAN-BAPTISTE, CYRIEL WYMEERSCH,

echigenoot van Mevrouw

ALICE VAN LOO,

geboren te Oosterzele, den 10 December 1850 en
gedvruchtiy overleden te Leuven. in de Kliniek
"Sint Raphs¢l”, dea 7 Augusius 15947, versterke
door de H.H. Sacramenten.

Een s:il goed mensch is wit ons midden plota
waggenomen : aan allen die hem kenden laat bij 'n
stichtend wvoorbeeld van stipre plichtvervuliing. van
onbaatzuchrige dienstvaardigheid en diepen gods-

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuvigen U hun innigen dank.
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dienstzin, Er zal getreurd worden om zijn bheengaan
en =ijn aandenken zal in eere blfven.

Velen van ons wisten niet eens van de ciekte van
hem dien ze enkele dagen geleden nog hadden ontmoet
en daar kome her nienws wan ziin overliiden ! 'n Les
voor ons allen : de dood komt als 'n dief in den nacht,

Duurbare Echtgencore, besre Kinderen, zwaar is de
slag die U rrefi. Vergeer niet hoe ik U heb bemind en
voor UUw geluk Jeefde. Treest U, blijft elkander
beminnen en helpen.

Vergeer mij niet in uwwe gebeden, mijn aandenken
blijve U steeds een steun.

De Familie WYMEERSCH

De Familie VAN LOO
De Familie SPELIERS,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 . af.

Mijnheer en Mevrouw Marcel WYMEERSCH-GODICHIABOIS

Mevrouw Cyriel WYMEERSCH, geboren Alice VAN LOO

Drukkers Lourdault, Costerzele. - Tel 169
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