Oscar Wymeersch

Geboren op 24-05-1883 te Oosterzele
Overleden op 20-03-1963 te Gent
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Geloofd zij Jezus - Kristus, Amen.

+
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Oscar WYMEERSCH

Wedawnaar van Mevrouw

Syphreda HAELTERS

geboren te Oosterzele, de 24 mei 1853 en
godvrachtig overleden te Gent, de 20 maart
1963, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Miio ogen zien voortdurend op naar de Heer. want
Hij 2al mijn voeten vit de strik bevriiden, . Zie pp mij
peer en ontferm u over mij... Mijn God op U vertroaw
ik, wil mij niet beschamen, P: 24

Kostbaar is in Gods ogen de dood van een recht-
vaardige, Zo was de duurbare owverledene die paast
zijn bezorgdheld voor zijn gezin. vrouw en kind. een
gelovige man was die eprecht de Heer disnde in alle
oprechtheid. Lijden en beproeving allerhande werden
hem miet bespaard, We bidden dank ook vertrouwvol
met de Kerk om vergiffenis voor alle mensclijce keank-
beden.

“ladien wi immers geloven dat [ezus gestorven en
verrezen s 10 zal God ook degenen die in Jezus ont-
slapen zilo met Hem opvoeren” Ep Begrafesismis.

Blijfe nietr bedroefd zoals zij die geen hoop bezitten ;
gii allen. duurbare zoon en broeders die me hebt lief
gebad. U miis broeders en verwanien smeck ik dat gi
voor mijo zielerust wilt bidden maar ook met toegewijde
zorg miin kind. dat ik achterlaat, zoudt willen omringen.

H. Jozef. patroon der stervenden. bid voor oos.

Drukk Van Ooet, Mellz

zijn zoon ;

Heer Norbert WYMEERSCH,
Heer Jozef WYMEERSCH,

Heer Notaris en Mevrouw Andrée WYMEERSCH-BECQUAERT,

kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Richard WYCKMAN-HAELTERS.

Heer en Mevrouw Georges VAN COPPENOLLE -HAELTERS

Heer en Mevrouw Octaaf HAELTERS-SPILEERS en kinderen,

en kinderen,

zijn broeders, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;

Mevrouw Wed. Octaaf Van GLABEKE-LAMBERT,

zijn fante;

De Familign WYMEERSCH, HAELTERS, WILLEMS en

LAMBERT,

BEDANKEN.




