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De rechtveerdige sterft, ma&r sterft gerust; zijn
dood is slechts de overgang van het tegenwoogdi-
ge tot een beter leven, ““H. Bernt’

i BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Karel Lodewijk Van der Poorten

echtgenoot van

COLETA PELEMAN,

gehoren te Overmeire den 20 Juli 1848 en aldaar
godvruchtig overleden den 29 Juni 1522

Versterkt door de H.H. Sacramenten,

De man wiens afsterven wij beweenen, was
gansch zijn leven een voorbeeld van godsvrucht,
deugizaamheid en ijver. — Sedert zijne jonge-
lingsjaren was hij een christen in den waren zin
des woords. Hij onderhield stipt de gehoden des
Heeren ; hij kweet w:l zijne plichten ten opzichie
van God en den evenmensch. — Als hoofd van
een huisgezin was hij voor zijn viouw een ware
steun, voor zijne kinderen een goede geleider.

Ook heeft hij gewetensvol voor ziin huisgezin
gedaan wat hij kon. Hij heeft den arbeid niet ont-
zien, en zijin brood niet in ledigheid geéten. —
Hij verliet de werald met den welverdienden naam
van een goeden burger, een deugdzamen echtge-
noot en een waren vader. — Van krachten uit-
geput stierf hij in eenen gezegenden ouderdom,
naverduldig en gelalen aan de goddelijke Voor-
zienigheid zijne langdurige ziekte verdragen te

hebben. — Beminde Echtgenoote, lieve Kinderen,
‘hebt dank voar uwe zorgen. Onze scheiding zal
niet langdurig zijn. Bidt ondertusschen veel voor_
mij, gij bijzonderlijk mijne lieve dochter, aan 's-
Heeren dienst toegewijd, cpdat wij malkander
eens wederzien in den Hemel.

 Bermhertig Jezus, geef hem de eeuwige rust.
: (7 j. en 7 maal 40 dagerg art.)







