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Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,
Mijn adem stil, mijn ogen dicht,
Geneest mij van de laatste pijn

Dit nooit verioren vergezicht.

{A.V.Duinkerken)
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Laat dankbaar in onze herinnering leven
DE HEER

OSCAR VAN DER POORTEN

echigenoot van mevrouw Rachel KUYS

geboren te Overmere op 16 november 1912 an
godvruchtig overleden in de Kliniek te Zeie
op 9 augustus 1983, gesterkt door de laatste
H. Sakramenten.

Lid van de bond der gepensioneerden.
Oud-strijder 1940-1945.

"Lavan is weven, en sterven is bij God zijn
stuk afgeven’. Met dit oud gezegde, krijgt
iedere mens hier op aarde een bepaalde tijd
toegemeten.

Het leven is een geschenk — maar tevens
een opdracht : de wvervulling wvan een taak,
zich aan het weefgetouw aanzetten, stecds
met vernieuwde krachien er aan werken am
er iets moois en zinvel van te maken, wasar-
bij men meestal de laatste draad er niet kan
aan toevoegen.

Stil en rustig zljn de laatste weken wvan Os-
car's leven uitgebloeid in een overgave zo-
als geheel zijn leven er een was. Oscar's
mooiste en grootste sieraad was @ esnvoud,

Daar zijn vele getuigen van geweest. Hij was
niet gesteld op uiterlijke dingan. Hij voelde
zich wvertrouwd met zijn huis en hof. Hij was
een eenvoudige goede man, een van die
mensen wiens leven bestond uit simpele din-
gen van het dagelijks werken, zorgen, en de
kleine vreugden.

Hij hield wan de natuur, bloemen, pianten,
groenten en vogels ; maar in het bijzonder
van zijn duiven, zijn geliefde sport, waar hij
zo dikwijls naartoe kon kijken vol bewonde-
ring, alsof zij hem iets te zeggen hadden.
Zo blijft zijn leven, altijd een dankbare her-
innering waardoor hij ons allen esn levendig
voorbeeld heeft gegeven.

Zijn taak bestond daarin : met simpele din-
gen, de Heer in het aardse leven te mogen
dienen in totale overgave, zoals het Evan-
gelie zegt: "Of wij leven of slerven, Hem
behoren wij toe™.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind,
familie en wrienden, ik dank U oprecht voor
al de mooie jaren die wij ''samen” in wel
en wee hebben gedragen. Dank U voor uw
toegewijde zorgen, attenties en aanmoediging.
Gelovende in de verrijzenis, zullen wij aiien
in die grote liefdesgemsenschap lerug samen
Zijn bij God.

Maria-ten-hemel-opganomen, wil mij nu bege-
leiden tot bij uw Zoon.
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De families VAN DER PORTEN, KUYS
en BAUWENS

danken U wvoor de blijken van kristelijke
dealneming hen betoond in hun rouw.
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