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Geboren op 29-09-1871 te Kalken
Overleden op 06-01-1954 te Kalken
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Dat het eeuwig Licht hem verschijne! voorbeelden na van plicht, arbeid, gebed en of-
fer! Beste dank om uw genegenheid en zorgen.
Hierboven waken wij over U; ook over U,

- 2 BID VOOR DE ZIEL beste Theoliel.

van Mijnheer Akte van Geloof, Hoop en Lieide.

Emiel Van der Schueren

echigenoot van Mevrouw
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Marie-Octavie Van De Wiele
geboren te Kalken, 29 September 1871 en aldaar —l—
godvruchtig overleden, 6 Januari 1954,
voorbereid door de laatste HH.Sacramenten
en de Pauselijke Zepen.
De goede oude vader is heengegaap! Ja, zelfs De familien VAN DER SCHUEREN,
de sterke moet buigen voor de dood. Bedroeven VAN DE WIELE, BRAECKMAN en
we ons echterniet, maar verheugen we ons zulk
een vader gehad te hebben. LOOMAN,
Want hij was een diep-gelovig man en zijn vele
levensjaren waren vol deugd. De kwellingen
] van de oude dag droeg hij zonder klagen! Met bedanken U van harte voor uw
kalme onderwerping aanvaardde hij de dood, innige blijken van deelneming
overtuigd dat hij een beter leven zou ingaan, na :
bevrijd te zijn uit de banden van dit aardse le- en vurige gebeden.
ven,
‘ Beminde Kinderen, nu ben ik weer verenigd.
met Moeder zaliger! vergeet ons beiden niet in
uw dagelijks gebed en H. Missen. Volgt onze 2 BRAECEMAN.DE VEIRMAN KALKEN, —
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