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De zi=i van de rechivaardigen ziin in Gods

hand en geen kwelling zal hen raken.
(boek wishetd)

Gedenk in uw gebed de ziel van
de Heer

Maurice Ludovicus Van der Sype

echtgencot van Mevrouw
Andrea Yan der Steen

geboren te Overmere, op 6 september 1915 en er
schielijk overleden op 28 juni 1970,
Gezalld met de H. Olie der zleken in extremis.
Qud-strijder 1940- 1745,

Steeds opnieuw zal de mens de strijd blijven
voeren tegen de dood, maar zoals ook nu moet hij
ondervinden dat hij er machteloos tegenover stag*.
Slechis éen lichipunt hebben w=, nml. Christus, dle
ons de zekerheld geeft dat Hij machtiger is dan
ziekte en dood. Het geloof in Hem alleen kan ons
redden. Maurice heeft geleefd van dat geloot
eenvoudig en toegewijd aan vrouw en kinderen,
Hij was eerder stille, maar werkzome en gediensti-
ge man. Hij nom het leven zoals het kwam, met
zijn vreugden en lasten. In alles werd hij trouw
terzljde gestaan door zijn echtgenote.

We danken de Heer God voor dit verdienste-
lijk leven en bidden in de hoop op het eeuwig
gamenrijn bij God.

Dierbor~ echtgenste en kinderemn, het geluk
dat we met elkaar mochten genieten werd plots
atgebroken. Het leven iz kort en broos. Moge de
Heer u sterken in deze beproeving.

Dicrbars broers, zusters en familieleden, ver-
geet me nietin uw gebed. Zo blijven we met
ell-gar vereiigd.

Heer von alle goed, toon uw barmhartigheid
aan uw dienaar Maurice, want oprecht geloof en
kristelijke honp bevelen hem U aan.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De familles VAN DER SYPE,
VAN DER STEEN,
BUYLE en HEIRMAMN.



