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Ik ben verrezen en nog ben |k bij U, alleluia

(Ps. 138 i
Tot vrome gedachtenis aan leven en dood
van de Heer

CYRIEL VAN DER SIJPT

echtgenoot van Mevrouw ALINE BUYLE

geboren te Ulthergen, de 10 augustus 1901 en owver-
leden te Overmere, de 19 april 1948.
Gezalid met de H. Olie #in extremis.»
Lid v/d bond van de kristelijke gepensioneerden.

en van de Confrerie van de H. Rarbara.

De vreugde van Pasen die alle mensen opnieuw
verenigd in de Heer, is voor de dierbare afge-
storvene een eeuwige vreugde geworden !

Cyriel was reeds geruime tijd door ziekte ge-
slagen. Hij droeg zijn ziekte met veel overgave
en wist zich getroost door de goeddoende
Zorg van zijn echtgenote, de gezondheid en
welvaart van zijn kinderen, en het bezoek van
zovele vrienden die hem aan huis graag wat
nieuws kwamen vertellen. Tot over enkele
dagen zou hij zelfs het geluk hebben gesmaakt
in de kerk zijn Pasen te houden. Dat dit laatste
hem niet meer werd gegund kunnen wij, die
treuren om zijn stille heengaan nog helemaal
niet begrijpen... En toch maakt dit overlijden
ons niet hard, maakt dit goddelijk beslissen
ons niet bitter, omdat ook wij geroepen zijn

tot een eeuwig samenzijn met de Heer.  Het
is St. Paulus die ons er op wijst in een van zijn
brieven dat wij die geloven dat Jezus gestorven
en verrezen is, ook hen zal terugvoeren tot
Hem die in de Heer zijn ontslapen. Deze
zekerheid mag dan midden de beproeving onze
troost zijn. Want ook wij zullen verrijzen,
met hem die ons is voorgegaan, en zo voor
altijd samenzijn in de Heer.

Troost elkander dus met deze woorden.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
7o dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was 2en kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene,

Wi danken U daarvoor van harte.

De families Van der Sijpt,
Buyle en Van Driessche.
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