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Het is een heilig en zalig gedacht voor de over-
ledenen te bidden,

BID VOOR DE ZIEL
van

MELANIE VAN DER SUPT

weduwe van

Leo DE Riuicke

geboren te Overmeire, den 14 Mei 1860,
aldaar overleden den 7 September 1924,
Versterkt door de HH. Sacramenten.
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Indien gij de gerechtigheid najaagt, zult gij haar
bereiken : en gij zult haar aandoen als een eere-
kleed.

De zielen der rechtveerdigen zijn in Gods hand,
en de smert der dood zal hen niet tretfen.... hun-
ne hoop is vol onsterfelijkheid. Na eene kleine
kwelling, zal hun grootelijks wel gedaan worden,
want God heeft hen beproefd als goud in den
smeltoven, en zij waren hem aangenaam als eéen
brandoffer, '

Vaart wel, duurbare kinderen ; blijit steeds el-
kander genegen, weest altijd vrome kristenen en
stort alle dagen een gebed tot zielerust uwer moe-
Il »der.God zal u zegenen & ons allen eens vereenigen
~ Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust,

(7 jaar en 7 quadr. afl.)
Zoet hart van Maria, wees mijne redding.
(300 dagen afl.)

Overmeire, d rukk.. Ach.D'hooge-Suy







