Henri De Rijcke

Geboren op 13-08-1902 te Ottergem
Overleden op 22-08-1982 te Erpe
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Vroom aandenken aan
de heer

Henri DE RIJCKE

echtgenoot van mevrouw
Joanna DAGUYT

geboren te Ottergem op 13 augustus 1902
en godvruchtig overleden te Erpe
op 22 augustus 1982,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden en K.W.B,

—

Aan vader,

Hi] wist wat werken was
en waakzaam gadeslagen
al 't gene hem vertrouwd,
bij nachten en bij dagen
bekommerde zijn hert,
vol eed’le vromigheid.

Hij wist wat lijden was,

en heeft, herhaalde malen,
wanneer de ziekt'hem kwam
zijn beste krachten halen,
als christen mens tot God
'uw wil geschie’ gezeld.

Hij steunde, vast en vrij,

op God al zijn betrouwen,

't zij vroeg, 't zij laat bereid

om ook de dood te aanschouwen,
en 't kruis te aanveerden dat
hem ook was opgeleid.

Dat kruis, met kloeke moed
zo lange tijd gedregen,
het zij wen krone nu
voor hem, voor ons een Zegen,
t zlj een vermaan tot deugd
en tot standvastigheid !
Vrij naar G. Gezelle

Lieve echtgenote, hoe leeg klinken woorden als
het gaat om de dankbaarheid voor de ontei-
bare zorgen die gij aan mij, gedurende al die
jaren, hebt besteed. Dank u

Wij danken de verpleegsters van het Wit-Gele
Krule voor de lmefdevolle zorgen,

Joanna DAGUYT,

De families DE RIJCKE, DAGUYT, SIAU en
VAN WESEMAEL,

danken U oprecht voor uw medevoelen en uw
gebed.
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