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Denk er aan, dat de dood niet draalt.

Dat de tijd die U overblijft, U niet wordt bekend.
(Eccl. 14 v 12)

T Bid voor de ziel

LEONIE DE RIJCKE

weduwe wvan

LIVIEN KUYS
geboren te Overmere de 13 Juni 1848 en er overleden
de & October 1949.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Aan ieder leven komt een einde. Het staat vast :
.leder mens sterft eens”". Hoe sterk en fors hij weze
in zijn leven, hoe hoog in jaren hij ook kome, wat
zorg hij ook drage voor zijn gezondheid; ce dag
komt waarop de mens door God wordt opgeroepen
om rekenschap te geven over zijn daden. Gij allen
welke dit leest en straks zult staan bij het open graf,
bedenkt dat eenmaal ook uw beurt komt. Wees
verheugd wanneer gij Gods wegen bewandelt, maar
siddert wanneer Gods geboden hun waarde en aan-
trekkingskracht hebben verloren. Stijgt dan omhoog
met uw gedachten naar God die de eeuwige zalig-
heid is voor allen welke de zalige rust zijn ingetreden.

H. Jozel, patroon van de goede dood, verkrijg
ons van God dat wij in volle ernst over de christelijke
plichten mogen nacenken en ze vervullen, zodat wij
met dezelfde gelatenheid en berusting de aarde mo-
gen verlaten welke de kenmerken waren van uw
heengaan uit de wereld.

Geliefde kinderen, dank voor uw zorgen en
bidt voor mijn zielerust.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
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