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Het is een ere 't kind van zulk een vrouw te wezen
en volgt ge uw moeder na, o kinderen, geprezen
vardient glj en fier te zijn om die u 't leven gal

zij leeft met ere nog, al ligt zij diep in ‘tgrat! G.G

oy

Laten wij bidden voor de zielerust
van Mevrouw
Maria Mathilde DE RIJCKE
weduwe van Mijnheer
Petrus VAN DEN STEEN
en van Mijnheer
Karel DE TALEY

Voor het tijdelijke leven gaboren te Overmere, de 29
september 1886 en er naar het seuwige geroepen. de
25 november 1941, na gesterkt te zlin door de H H,

Saocramenten der ernstige zieken & de Pauselijke Zegen.

Zij was lild van de Vriouwencommuniebond,
en van de confrerle van de H. Barbara.

De dierbare overledene is gedurende zovele jaren
sde moaders van de jonge moeders geweest, Honderde
kinderen moeten aan hare goede zorgen hun levens.
licht en hun gezondheld danken| Zovelen hielp zij
ter wereld komen en zij droeg hen fier ten doop. Zi
deelde de zorgen en de kommer van elk gezin, en kij
dag en bl nacht stond zij klaar om te helpen,

Z\} was ook een goede moeder voor haar gezin en
bezleld me! een geest van kristelijke naastenlielde was
ze goed voor allen, Ultgeput van krachten is ze heen-
gegaan als het ware gelouterd door een aards lijdens-
vuur. Weken lang heeit ze geleden en gebeden. Zo
dikwijls heeft zij een moeder moeten troosten om het
verlies van een pasgaboren kindje. Toen was gedeel-
de moedersmart halve smart

Muis hoar offer volbracht en wordt ze opgewacht
door zovele lieve engeltjes dia z!f slechts enkele uren
in hare handen heelt gedrogen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin.
deren. ik dank u voor uwe grote genegenheid en zor-
gen. Blijit mij beminnen vooral door uw gebed. Gij
vooral, Cordula, waart zo goed voor mij, gij hebt hat
beste en het schoonste van uzelf aan mij gegeven. God
zal uw lielde voor mij niet vergeten,

Dierbare tamilieleden, nu we niet met slkaarleven,
laten wij bij elkaar blijven In gadachten, maar vooral
door het gebed.

Hart wvan Jezus, hoop van hen, die in UJ sterven,

ontferm U over haar.

Uw gebeden zijn een ware lalenis voor de zlel
van onze duurbare overledene.
Wij donken U doarvoor wan harte,

De familign
DE RIJCKE,

VAN DEN STEEN,
DE TAEY en
VAN DER SILJPE.
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