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De Heer verschijnt te middernacht,
Mu iz nog alles stil ...

Zalig, die toch geduldig wacht

en Hem begroeten wil.

.r

Dankbare herinnering aan
MEVROUW

MARIE DE RIJCKE
weduwe van de heer Karel, Louls DE MULDER

geboren te Overmere op 4 april 1902
en overleden te Lokeren op 1 december 1980,
gesterkt door de laatste H. sakramenten.

Lid van K.A.V.; Boerinnenbond ; Bond van
Grote en Jonge Gezinnen ; Kristelijke Bond
van Gepensioneerden,

Onze gelielde moeder kon niet door de
dood worden verrast : de lamp van geloof en
liefde hield ze steeds waakzaam brandend.

Ze begreep ten volle haar taak In het gezin
en wijdde haar beste krachten aan de zorg
voor echtgencot en kinderen. Ze was een
wijze opvoedster die de goede weg aanwees
door woord en eigen levensvoorbesid.

Dikwijls stonden we in bewondering voor
haar blije levensmoed en taai geduld. Jaren-
lang werd ze door pijn gekweld en kon ze
zich slechts moeizaam bewsgen ; meermaals
moest ze wekenlang in de kliniek werblijven.
En toch droeg ze alles zonder klagen, zelfs
bewaarde ze hierbij haar genegen glimlach.

De dood van haar echigenoot heeft wel
iets van haar weerstandsvermogen gebroken.
Zonder de lielde en de goede zorgen van
haar kinderen zou ze die beproeving moeilijk
te boven gekomen 2zijn. Ook nu vond ze
steun en kracht in haar vroom gebed an in
de H. Eucharistie.

Dierbare moeder, we blijven u dankbaar
gedenken en biddan elke zondag in de H.
Mis dat de Heer u met vader late dalen in
zijn eeuwig gelukkig leven.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor onze ge-
liefde moeder.

De families DE RIJCKE, DE MULDER,
DE WILDE en ONGENAE
vinden bemoediging in uw gelovig meeleven.
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