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Wij hadden je allen lief,
voor ons ben je niet gestorven,
voor ons heb je iets verworven

dat je boven de aarde verhief
en boven je laatste lijden.

(M. Van Vossole)
Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Richilde De Rijcke

weduwe van de heer Edmond Lammens

Geboren te Schellebelle
op 5 december 1914
overleden in het
A.S.Z. te Aalst op 3 maart 1995

De families: DE RIJCKE, VENNEMAN, LAMMENS
en BONTINCK danken voor de blijken van deeline-

ming en uw gebed.

Met veel liefde en genegenheid zien we terug op
het leven van moeder en grootmoeder. Zij leefde
voor haar gezin.

Voor haar was het leven een tocht over hoogten
en laagten, een verstrengeling van vreugde en
lijden.

Zi) wag een blijde vrouw, een fijne moeder,

De opvoeding van haar kinderen was niet zo
eenvoudig. Met veel zorg en liefde heeft zij de
moeilijkheden overwonnen.

Haar kieinkinderen waren haar trots en haar
vreugde.

De zorgen van het leven heeft zij moedig gedra-
gen. De oorlogsjaren, de plotse dood van haar
echtgenoot, de zorgen om haar kinderen en
kleinkinderen.

Toch blijven wij vreugdevol en dankbaar terug-
denken aan haar. Zij heeft ons geleerd gelovig in
het leven te staan.

Nu haar hart, dat zo van het leven en van de
mensen heeft gehouden, is stilgevallen, bevelen
wi| haar aan in Gods Handen.

Wi geloven dat haar naam geschreven staat in
de palm van Gods Hand. Wij bidden de Heer ;
schenk haar uw licht en uw vrede en laat haar
delen in uw onbegrensde vreugde.

Bogra Moels Homoaul e Dane Wichalen



