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De dood der rechtveerdigen is de verlossing van
hunne smarten, en de verwisseling hunner ellen-
den met een eeuwig geluk. (H. Gregorius.)

t BID VOOR DE ZIELERUST VAN

THREOFPTEL-DE RYCKE

zoon van wijlen
LEO & MELANIE VAN DER SYPT,

geboren te Overmeire den 15 Januari 1882 en

aldaar overleden den 15 Januari 1925,
Versterkt door de H.H. Sacramenten,
———th el QA

Van zijue kindsheid af opgevoed in de vrees des
Heeren heeft hij al de dagen zijns levens Zijne .
geboden onderhouden. (Job I1.)

Hij heeft met verduldigheid de ellenden en de
kwellingen zijner ziekte verdragen, doorarongen
van deze troostelijke waarheid : Geluxkig de
mensch die de beproeving lijdt, want na dezen
zal hij e kroon des levens ontvangen welke God
beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen.
¢ Heer heeft den draad mijns levens afgesneden,
toen ik nog eenige jaren hoopte te leven ! Waar-
om was mijne kwaal zonder beternis? Omdat Gij,
o Heer, gehandeld lebt volgens uwen heiligen
wil. Uw aanbiddelijke Naam zij gezegend !

Vaartwel, duurbare broeders en zusters ; hebt
dank voor de goede zorgen die gij mij zoo over-
vioedig hebt gegeven. Onze scheiding is droevig,
maar niet voor eeuwig ; eens zien wij elkander
weder in het rijk der hemelen. Intusschen ge-
denkt mij dagelijks in uwe gebeden,

Zoet Hart van Jezus, maak datik U meer en meer
beminne. (300 dagen aflaat.)
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