Richard Hereman

Geboren op 30-03-1924 te Lokeren
Overleden op 10-10-2013 te Berlare
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Dankbare herinnering aan
de heer
Richard HEREMAN
zoon van wijlen Achilles en Celesta Hereman - De Maesschalck

Gebaren te Lokeren op 30 maart 1924 en overleden
te Berlare op 10 oktober 2013.

De families
HEREMAMN en DE MAESSCHALCK
danken u voor uw medeleven.

WWW, Indexen.pe

Richard, over een man als jou worden geen boeken geschreven.
Daarvoor was je leven te eenvoudig. Maar juist die eenvoudig-
heid maakte je tot wie je was. Een sterke man, gelukkig met de
kleine dingen des levens.

Je hele leven woonde je in de Lindestraat op 't endeken,

Je was een man van weinig woorden en probeerde de kleine
probleempjes op te lossen met een kwinkslag. Als wij van
sommige zaken grote problemen maakten relativeerde jij deze
en vond deze allesbehalve van belang in een mensenleven.
Kabbelend gingen de jaren voorbij. De boerenstiel zatin je
bloed en zo leerde je aan de volgende generatie hoe en wanneer
de patatten en de bieten moesten geplant worden. Je hield het
in de gaten en bleef bij de pinken 1ot het laatste van je leven,

Je dagelijks klapke met de buren, de kinderen die jou hun
avonturen kwamen vertellen, samen met de goede oppas van je
familie lieten je nog genieten van je oude dag.

En neen, er worden inderdaad geen boeken geschraven over
mensen zoals jij maar je leerde spontaan je omgeving op zoek te
gaan naar het echte in de medemens.

Dank je wel voor de mooie jaren.
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Toen de avond stil de lichten
doofde en tot donkere nacht verging,
ben je vredig ingeslapen ,liet je alleen herinnering.
Mu troost ons enkel de gedachte
dat je verdiende rust geniet,
want in het land waar je nu woont,
bestaat geen pijn meer, geen verdriet.
Het is zo moeilijk afscheid nemen,
maar je blijft in ons voortbestaan.
En eens zullen wij je weer omarmen,
daar waar je ons bent voargegaan.
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