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-~ Heer geef hem de eeuwige rust
en het esuwig Licht verlichte hem'

Tl_'l't Yroom Eli'll'lf]t‘.']‘ll{[‘.ll aan rle HIEE'I."

Emiel, Adolf, Honoré KRIGK

Voor het tijdelijke leven geboren te Overmere
op 13 februari 1881 en er naar het eeuwige ge-
roepen op 2 april 1965, na gesterkt te zijn
door de H.H.Sakramenten der ernstige zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

De dierbare overledene behoorde nog tot
de ouderegeneratie van mensen met een groot
geloof en veel menselijke goedheid. Hij hield
van alles wat «geestrijk» en «geestelijk» was.
Van Onze Lieve Heer en Zijn kerk. Daar was
hij thuis. Bij elke dienst of plechtigheid was hij
aanwezig en geen enkele dag zonder kerkbe-
zoek en kruisweg. Hij had een hart van goud
en met ieders leed voelde hij mee. Voor zove-
len liet hij de rozenkrans door zijnvingers glij-
den en zeo dikwijls heeft hij enberekend gehol-
pen zonder te denken aan zich zelf. Hij was
eenvoudig en dienstvaardig. Kwaad of bedrog
zat ernietinhem, Met zijnopgeruimd karakter
en zijn luimig woord bracht hij in elk gezel-

schap leute en plezier, Hij was een achte
volksvriend die geacht en bemind werd, in de
ganse streek, door groot en klein.

Tachtig jaren heeft hij genoten van 'n kloelk
gestel. De laatste periode werd hij getroffen
doar een ongeneeslijke kwaal die hem veel
lijden en miserie bracht, Gelaten verdroeg hij
dit alles in de schaduw van Jezus' Kruis.

Zoals deHeer dat alles moest lijden em naar
de Heerlijkheid te kunnen opgaan, werd Emiel
de laatste levensmaanden gelouterd om met
het Paasfeest te kunnen verrijzen met de Heer.

Beminde bloedverwanten. heb dank veor
uw genegenheid en zorgen. Vergeet Nonkel
Emiel niet in uw gebed.

Beste vrienden en kennissen vaartwel tot
in het ander leven en vergeet mij niet in uw
zondagmis.

Onze Lieve Yrouw ten Hemel opgenomen,
bid voor hem,

De families Krick en Wierinck,

betuigen U hun oprechte
dank voor Uw deelneming.




