Julien Krick

Geboren op 09-06-1934 te Overmere
Overleden op 29-12-1974 te Zele
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I n uw handen, Heer, beveel ik mijn
s | s geest.

We begeleiden ten grave
de Heer

JULIEN KRICK

geboren te Overmere, op 9 juni 1934 en zacht
in de Heer ontslapen in de kliniek te Zele, op
29 december 1974.

Gesterlet door het Sakrament der zicken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen,
Lid van de bond van het H. Hart.

Na bijna een cnmenselijk lijden, waarin onze
dierbare bijzonder mecedig bleef, is Julien naar
zijn Schepper teruggekeerd.

Bijna onopvallend heeft hij onder ons ge-
leefd: gewoon maar zijn werk doen elke dag,
een beetje vreugdea ganieten, een beetje ver-
driet kennen. In het huisgezin van Odile en
René was hij thuis. leder was er begaan met
iedereen. Toen de ziekte haar werk deed,
mocht hij veel hulp en attentie ondervinden
van zijn familie en vrienden. Ook toen het
einde naderbij kwam, bleef hij de moedige
man, die hij altijd geweest is.

Moge God hem genadig zijn en hem opne-
men in zijn heerlijkheid omwille van het goade
dat hij in zijn leven heeft gedaan.

Dierbare broers en zusters, dierbare familie
en vrienden, dank voor uw genegenheid, voor-
al tijdens mijn ziekte. Uw bezoeken waren
deugddoende en hebben me opgebeurd tij-
dens de moeilijke ogenblikken.

Blijft nu verder bidden voor mijn zieleheil.

Heer, moge uw eeuwig Licht onze dierbare
verlichten en laat hem rusten in uw Vrede
voor altijd.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De families KRICK en PENSAERT.
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