Anna Wante

Geboren op 18-03-1934 te Overmere
Overleden op 16-12-1987 te Lokeren
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Met de vitnodiging tot een gebed weze dit
een dankbaar gedenken aan het leven van
MEVROUW
ANNA WANTE
weduwe van de Heer Robert De Gucht
geboren te Overmere op 18 maart 1934 en

Godvruchtig overleden te Lokeren op
16 december 1987.

Anna was een edelmoedig mens, zacht van
aard en liefdevol gestemd jegens iedereen.
Ze heeft nochtans een hard leven gekend.
Reeds op veertienjarige leeftijd verloor ze
haar ouders en stond ze als wees alleen in
dé wereld. Ze vond Goddank hartelijke
liefde bij de zusters in 't gasthuis. Ze voel-
de er zich thuis en was gelukkig. Later zou
ze er zelfs in dienst treden en de oude
mensen verzorgen met warme genegenheid
en toegewijd geduld.

Onvocrzien kwam haar huwelijk met
Robert, na het voortijdig afsterven van

Cesarine, Ook nu werd ze door haar mede-
lijdend hart bewogen zijn verzoek te aan-
vaarden en met hem een nieuw gezin te
vormen waarvoor ze naar best vermogen
heeft gezorgd.

Haar geluk mocht echter slechts tien jaar
duren. Na zijn dood voelde ze zich weer
eenzaam en nergens voelde ze zich nog
thuis. Ze werd ziek en onverwacht snel
kwam het einde.

Moge ze nu bij de Heer voor altijd een ech-
te thuis vinden en vredig geluk.

Onze Lieve Vrouw van Overmere, bid
voor uw kind.

Yoor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families: Wante, De Gucht, Dauwe,
D'Hooge en De Bock.

druk, Erik D'hooge
Begr. L, Braeckman, Kalken, Tel 67.53.90



