Emiel Wante

Geboren op 18-01-1906 te Overmere
Overleden op 11-09-1977 te Uitbergen-Donk
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Het lijden van deze wereld weegt niet op
tegzn de heerlijkheld die ons te wachten
staat | (H. Paulus)

==

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

EMIEL WANTE
echtgenoot van ANNA DE BACKER

geboren te Overmere op 18 januari 1908 en
godvruchtig overleden te Uitbergen-Donk op
11 september 1977.
Gesterkt door de H.H. Sacramenten.

De dierbare overledens was in zijn wvolle
levensjaren een man met een onuitputtelijke
werkkracht, Noch afstand of moeite konden
hem hinderen als het ging voor het welzijn
van zijn geliefd gezin.

Met karaktervastheid ging hi]j door het leven
en op een gegeven woord kwam hi] niet te-
rbug. isn waar het kon was hij altijd tot hulp
aereid.

Toen de |aatste maanden, zijn leven werd
getekend door ziekte en lijden bleef hij moe-
dig en wou dit zelfs verbergen voor zijn
dierbaren.

www.indeken.be

Liefste echigenote, kinderen en kleinkinde-
ren, dank voor uw genegenheid, bezoeken en
vale attenties tijdens mijn ziekte. Blijf nu al-
len eensgezind rond uw goede moeder.

Maria, die me met zoveel toewijding hebt
verpleegd, dank voor de goede zorgen.

Onze Lieve Vrouw van Smarten bid voor hem.

De familles WANTE, DE BACKER,
OSSELAER en SAMSON,

danken U om de gebeden en biijken
van kristelilke deelneming hen betoond
bij het afsterven wvan hun geliefd fa-
milielid.
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