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De dood klopt altijd voort
op rijke en arme deuren ;
't zij jong of oud elk moet
de biitere dood betreuren.

T Bid voor de ziel
van
GUSTAAF OSSELAERE
echtgannnt yan
ADELA SYLVIE VENNEMAN
geboren te Kalken de 4 Oktober 1874 en godvruchtig
overleden te Overmere de 9 Januarl 1949,

gesterkt door de H. H. Sakramenten der starvenden.
Lid van de H. Hartbond en van de Confr. H. Barbara.

ledereen krijgt zijn rol in het leven en Gustaaf

- heeltzijn rol goed gespeeld, nu is 't gordijn gevallen

en is de eeuwige poos in de hemel begonnen.
' Zijn leuze was : « perst bidden en dan werken =,
Elke morgen was hij in de H. Misen aan de H. Tafel
om doarna pas 't werk te beginnen. God heeft met
welgevallen blik neergezien op zijn dagelijks leven
en op de ontelbare rozenkransen die telkens nieuwe
parels vormden aan zljn hemelkroon. Zijn vrome
godsdienstzin kwam tot uiting in zijn llefde tot het
H. Sakrament, zijn gehechtheid aan Kerk en Priesters.
Hoeveel mensen heeft hij niet met raad en daad bij-
gestaan ¥ Die raad wist hij zo goed te geven dat de
opbeuring er van evenveel genoegen deed als de
raad zelf.

Geliefde echtgenote, stel uw betrouwen op God
en op de H. Maagd in onze pijnlijke scheiding. Beste
familieleden, bidt met mijn echtgenote opdat de Heer
ons in 't zalig hlernamaals opnieuw verenige.

HI. Hurt van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

De familién OSSELAERE,
VENNEMAN,

zeer getroflen door Uw blijken van
diep kristeliik medevoelen, bieden
U hiervoor hun welgemeenden dank.
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