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Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

T
Zalig aandenken aan

MEVROUW
VICTORINA MARIA

ADRIAENSSENS
ECHTSEMNOQTE Van DE HEER
BURGEMEESTER ACHIEL DIERINCK

geboren te Lochristi op 20 januarl 1380 en godvruchtig
overleden te Zeveneken op 29 okeober 1967, voorzien
ven de Sakramenten.

Heer! Uw ogen zien naar getrouwigheid. (ler.)

Bij het heengaan van deze hoogstaande en edele vrouw
zal iederecn die haar heeft gekend, onmiddelliik denken
aan de voorbeeldige vrouw, die ons in de H. Schrift staat
beschreven. Haar ogen zagen van jongsaf werkende han-
den ; haar hart kende van in haar prilste jeugd de greep
der offerende liefde. Hoe zou het ook anders dat zijzelf,
doorheen haar lang en rusteloos leven, in haar midden
die blijde zeqgen zou doorzett2n voor haar man en haar
huisgezin.

Voor haar man was ze de sterke steun in al de omstan-
digheden van het feven : met helder begrip de [essen
lerend uit het verleden, met wijs doarzicht voor de ka-
mende dagen, met vaste hand en sterk aangrijpen van
elke [ast en taak.

Een sterke steun voor haar gezin dat ze geheel het leven
lang met wijs beleid en taaie moed heeft bestururd,

En dat alles gesteund op een trouw gebedsleven, steun
zockend in het gebed en de sakramenten.

Boven dit alles een gouden hart, overal en in de diepste
stilte steunend en helpend waar leed of zorg voorhan-
den was.

Inderdaad deze vrouw was bovenmate te bewonderen
en een qoede gedachtenis waardig.

Duurbare echtgenoot, lange Jaren zlin we samen ge-
weest, wi] werkten samen, we droegen samen alles wat
het leven ons bracht. Thans riep de Heer mif terug, maar
troost U, na een korte scheiding zifn we weer bijean en
dan voor eeuwig.

Bloedverwanten en vrienden, bewaart mijin aandenken
in Uw gebheden, bewaart mijn lessen en mijn voorbeeld
in uw dagelijks leven. Zo zegene en beware U, de al-
machtige God |

Jezus, Maria, Jozef! (100 d.)
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Uw gebed was een steun voor de
dierbare overiedene en een troost
VOOT ons,

Wij danken U daarvoor van harte.

Heer Burgemeester ACHIEL DIERINCK

De families ADRIAENSSENS, VAN POUCKE,
DIERINCK en VAN DAMME.
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