Achiel Henri Aelterman

Geboren op 23-03-1900 te Kalken
Overleden op 12-02-1962 te Gent
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BID VOOR DE ZIEL

van Aliinheer

Achiel -Henri Aelterman
echtgenoot van Mevrouw
PAULA DIERICK

geboren te Kalken de 23 maart 1900 en god-
vruchtig overleden te Gent de 12 februari 1952

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Het heengaan van een goed mens, brenge
droef heid aan al degenen die hem EkKenden en
beminden. Zo heeft ook het al te snelle af-
f:heid van d=zZe nog zo stoere man, ons allen
diep getroffen.

Ziin doorzettende ondernemingsgeest en zijn
moedige werkzaamheid zullen we niet vergeten.,
Hu was een trouwe echtgenoot, een zorgzaam
vader en een opgewekt vriend.

Moche hii nu het Eeuwige Doel van ziin le-
vensbaan bereikt hebben.

Daarvoor willen wij allen blijven bidden.

“Dierbare echtgenote, beminde kinderen en
kleinkind, ik dank U voor al de toewiding en
ganeqenhtid, die ik van u heb mogen onder-
vinden. 'Veent nu niet verder om mi, maar
weest een troost en een steun voor mekaar, en
weest goed voor elkander, zoals ik her steeds
voor U heb willen ziin.

Mijn Jezus, harmhartigheid 1 ,

Mw Wwe A. Aelterman-Dierick ;

Mej. Judith Aelterman ;

Mr en Mw Leon Morel-Aelterman ;

Mr en Mw Marcel Aelterman-De Block en zoon
Daniél ;

De familien AELTERMAN-DIERICK danken U

voor de blijken van genegenheid hun betoond

in hun rouw.

Drukh. K. Rogiers, Beervelde.




