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De kermm wvan alle dingen
is stil en eindeloos,
Alleen de dingen =zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee swaar doorwogen,
lk =zzil langs regenbogen
Gods stilte tegemocet.
uit =Adagios F, Timmermans
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In de vreugde van de Verrezen Heer is opgenomen

DE HEER

Lodewijk, Jozef Alderweireldt
Weduwnaar van Meveourw ZULMA STAELENS
Echtgenost wvam Mevroirw ANMA STAELENS

Geboren in Zevensken op 1 oktober 1902 en over-
leden in Gent op 23 juli 1987, gesterkt door de
H. Sacramenten der Zieken.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Wat een geluk,

wannear je niets te verliezen hebt,

want dan hoor je hi] God thuis,

Wat een geluk,

wanneer je niet opperviakkig over de ellende
heenleeft,

want je zult worden getroost.

Wat een geluk,
wanneer je een mild mens hent,
want je zult het beloofde land bezitten.

Wat een geluk,

wanneer Je wverlangt dat alles terechtkomt,

want je zult het overvioedig zien gebeuren.

Wat een geluk,

wanneer je durft vergeven,

want je zult zelf genadig worden behandeld,

Wat een geluk,

wanneer je hart ongecompliceerd is,

want je zult God zien.

Wat een geluk,

wanneer je wvreds sticht,

want God zal je ziin kind nosmen.

Wat een geluk,

wanneer je lijdt om te bereiken, dat alles

terechtkomt,

want dan hoor je bij God thuis. :
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