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Geloofd zij Jezung-Christos ! Amen.

¥

Bip voor DE ZIEL
Yan

DESIRE COPPENS

echtgenoot van

VAarerie MiDDERNACHT
geboveir te Oordegem, den 27 Februari 1849 en aldaay
overleden, den 25 Juni 1913,

Vevstenkt dony de H.H, Sacvaineiden der stervenden.
Lid van het broederschap van 't H, Hert van Jesas
en van den H, Franciscug-Xavering.

s S

Do zoetate troost die hij in het graf mededrangt
is de overtniging, als een onberispelijke eclitgenoot
enoeen Zorgvildige vader geleefd te hebben en aan
viine Kinderen-duourzame en christelijie dengden als
erideel te laten, H. Francigcus de Siles,

O Marin, miin hert heeft U altijd bemind, mijne
tong U altijpl geloofd, bidt nn voor mij. H, Bonavy,

Beminde Echigenoote en Kinderen, miin atschei-
den heeft nuw hert met droefheid vervald, doch troost
et mijs Gods Heilige Wil zij geregend ! 1K heb
ten gowden #trijd gestreden, et geloof bewaard, mij
icde cenwige ruet behowden. En gii. mijne lieve Kin-
deren, weegt de trooet en de stean awer moeder,

Blijft steeds Geloof en Kerk getronw, opdat wij
wllen samen eens het eenwig Licht mogen bezitten,

GEBED ;

0 Gold, wieng goedheid oneindig ir, geliefde een-
wige ruet te verleenen asnuwen dienwar DEsigE, dien
Gij door nw dierbaar bloed verlost hebt. Amen,







