Georges Coppens

Geboren op 11-12-1926 te Hillegem
Overleden op 30-10-1994 te Gent
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De duur van het leven is niet belangrijk,
wel de inhoud.

Dankbare herinnering aan

de heer

GEORGES COPPENS

echtgenoot van mevrouw
Cecile Eeckhout

geboren te Hillegem op 11 december 1926
en godvruchtig overleden te Gent in het UZ
op 30 oktober 1994, na het Sacrament
der zieken te hebben ontvangen.

De families Coppens, Eeckhout, Vermassen en
Van Herreweghe danken
voor de blijken van deelneming.
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Dit is voor jou, vader

Dit is voor jou, voor de vader waarvan we houden,
voor diegene die al deze jaren voor ons zorgde
maar die nooit genceg heeft gehoord hoeveel we
van hem houden.

Dus dit is voor jou.

Voor diegene die ons door onze kindertijd, angst
en fouten hielp om ze te veranderen in succes en
dromen. Voor de man die een wonderbeeld is van
wat er meer zouden moeten zijn.

Voor de persoon wiens toegewijdheid voor zijn ge-
zin gekenmerkt is door zachte strengheid en ge-
duld, en wiens liefde voor het leven, gevoel voor
richting, en zijn hier-op-aarde wijsheid nu meer
voor ons betekent, dan eender wat we tot nu toe
hebben geleerd.

Als je nooit geweten hebt hoezeer we je respecte-
ren, naar je opkijken en van je houden dan willen
we dat je het nu weet en laat ons dan nu zeggen
dat je de beste vader bent die elk kind zich ooit
kan wensen.

Wij.
De namis wordt opgedragen in de parochiekerk

van Hillegem op vrijdag 25 november 1994 om
19u30.
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