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Deze dien gij beweent is n maar ontnomen om
. tot een beter leven over te gaan. {H. AUG.)

+ BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

PGLYDOOR COPPIETERS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIA DE VOS
Geboren te Overmeire deun 8 September 1861, al-
daar godvruchtig overleden den 17 Februari 1929.
Lid van de confrerie van het Allerh. Sacrament,
Oud-lid van Jden Kerkraad.
Versterkt door Jde H. Sacramenten der stervenden

De duurbare overledene was een godvreezenden
rechtschapen man ; een man van levendig geloof
die den weg van deugd en eenvoudigheid bewan-
delde. De goedheid van zijn hart deed hem bemin-
nen van al die hem kenden en zijn vreedzame
omgang won hem de algemeene achting. Met voor-
beeldigeverduldigheid en volkomen onderwerping
aan 's Heeren Wil verdroeg hij zijne ziekte : niet
eene klacht ontviel zijne lippen en door geduld heeft
hij zijne kroon in den hemel vergroot.

Gelukkig en wijs is de mensch die het in zijn
leven zoo aanstelt, gelijk hij wenscht in zijue dood
bevonden te worden. (NAV. CHRISTI)

Vaartwel beminde echtgenoote, bloedverwanten
en vrienden, hebt dank voor de liefde en zorgen
waarmede gij mij overvlpedig hebt bejegend: ik
verlaat u, maar niet voor eeuwig ; cens zien wij
elkander weder in het rijk der hemelen.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 faar en 7 maal 40 dag. ajl.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afl.)

Overmeire. drukkerij Ach. D'hooge-Say.
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