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Weet dat het licht niet wordt gedoofd voor
mensen die Gods Licht beminnen.

T

In de Kerstnacht van 1980 is van ons
heengegaan, Gods trouwe dienares

MEVROUW

GERARDA VAN ACHTE
echigenote van de hcer Alois Van Damme

geboren te Destelbergen op 28 april 1907
en schielijk overleden te Zaffelare op 25
december 1980, gesterkt door de sakra-
menten der zieken.

Hartelijkheid en daadkracht, mensenliefde
cn dienst van God gingen bij haar samen.
Haar oprecht gebedsleven was de bron
van haar inzet voor zovelen: de navolging
van de Christus gaf haar smaak in Zijn
Koninklijke Weg der Dienstbaarheid.

In de eerste plaats voor haar gezin, die
eerste leerschool van het leven, waar zij
naar best vermogen heeft voorgeleefd alles
wat er waarde aan geeft.

Zij kendc nog de vreugde alles wat zij met
haar geliefde echigenoot heeft opgebouwd
te mogen vierem in hun gouden huwelijks-
jubileum, in de uitdeinende kring van hun
dankbaar nakomelingschap. Het leven is
schoon !

Zelfs als de lasien komen van de ouder-
dom, want dan ervaart men de innige dank-
baarheid en steun van zijn kinderen.

In de Kerstnacht mocht zij overgaan naar
de aanschouwing van haar aanbeden Heer.
Een paar dagen tevoren had zij nog gezegd
hoe rustig zij daartegenover stond

Van bij Herm blijft zij ons allen tot kracht
en opbeuring door haar voorspraak en
wenkend voorbeeld.

Wat is God gocd voor zijn mensen !

De families Van Achle en Van Damme
danken U oprecht voor het gebed en
de blijken van medeleven.

Begr. De Ridder-Van Puyenbroeck.:



