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De avond valt in duisternis,

en afle vogels zwijgen.

fk zoek U uit een diep gemis,

naar U alleen wil ik me neigen:

., Och, Jezus, wees mijn lafenis.”
M.V,

DE HEER

EVARIST YAN ACKER

echtgenoot van Mevrouw

Martha DE COCK

geboren te Faffelare, op 14 decem-
ber 1895 en owverleden in de kliniek
5t. Vincentius te Gent, op 21 januari
1930,

Gesterkt met het H, Fiekensakrament.

_I_ Tot vrome gedochtenis van

Hij had =zijn vrouw en kinderen lief, ziin
dorp, zijn land en de vruchten die hij teelde.
Hiji had het leven lief, leefde met open oog
en hart voor wat rondom hem gebeurde,

Totdat de ovond wvan zijn leven vwiel, zijn
hart zo moee werd en naar rust verlongde.

wachipper, loat me overvaren,” docht hij
toen en keek reeds naar de andere oever;

Hij nam afscheid van het leven en van alles
wat hem lief was..

En dan maar wachien, luisteren naar de

golfslag van zijn eigen hart, en uitzien naar
de owverkant.

De oude weerman is gekomen en roeide
zacht z'n bootie door de nevel en de nacht.

En ocon de overkant stond Jezus zeif hem
op te wachten.

Hij kijkt en vraoogt en spreekt Zijn oordeel
uit. Zo vindt de mens uiteindelijk, zijn eigen
zelve duidelijk weer,

wHeer, wij bidden U, breng dit leven tot
valtooiing.

Zuiver het wan alle smet, en laat hem wver-
der varen i uw oneindigheid.”

De fomilies Van Acker, De Cock,
Aydenaert en Bracke

danken U om uw troostende aanwe-
zigheid en uw gebed,

begrafenissen wvercruyssen - destelbergen
druk coppens - beervelde



