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"tk ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft zal ecuwig leven,
ook al is hi] gestorven,,.

Joh. 1, 25.

Tot ralig aandenken van de heer
Jan Baptist-Emiel VAN ACKER

achtgenoot van mevrouw
HILDA-GABRIELLE MEGANCK.

Geboren te Schellebelle op 19 juni 1914
en aldaar plotseling overleden

op 24 maart 1¥54.

Gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Oud strijder 1940 - 1945,
Ridder in de Orde van Leopold 1.

Mevrouw |. B, Emiel Van Acker-Meganck,

De heer en mevrouw Guy Clement-Van Acker
en kinderen,
De heer Frans Van Acker.

Dre families
VAN ACKER, MEGANCK,
BOMNMAERENS en VAN KERCKHOVE

danken L) voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Rouwleiding L. Roels, Wichelen, 052/42.30.92

Stil en teruggetrokken heeft hij geleefd,
tevreden met wat de efgen familiekring
hem aan vreugden te bieden had.

Hij was een diep-gelovig man,

Trouw aan de zondagsmis.

Hif hleld van de natuur, de bloeiende
bomen, de vogels, de bloemen.

Hij had reads geraaid...

zijn kinderen zouden de vruchten plukken.
Hij trachtie 24 naar de lente.

Daar kwam ze en net nu ging hij heen.
« D2 Wil van de Vader geschlede”,

26 heeft vader het ons geleerd.

Dierbare echtgenote,
heb dank voor je jarenlange zorgen.

Lieve kinderen en kleinkinderen,
beste familieleden en vrienden,
denkt nog dikwiils aan mij terug
en laat nlet na voor mij te kidden.

druk. h. van acker - schellebelle - 091/69.54.52



