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't Is 30 aangenaam ia het Licht van het Geloof te
mogen stervern.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Hortense Van Affelterre,

geboren te Lemberge, de 29 Januari 1862
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
de 23 Februari 1950,

versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden
en de Pauseltike zegen.
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Het leven van de mena is vol ellenden, Her gaat voor-

bij geliilk een schaduw. Maar al het liiden is niets ver-
geleken bii de glorie die ons te wachten staat.

Hoe gelukkig is ho en hoe voorzichtig, die nu trache
zodanig te wezen in hec leven als hij wensc gevonden
te warden in den dood ; daarom in al uw werken, lo al

uw gedachten, moec ge u gedragen alsof gij heden J"
sterven ginge
Het aotmoedig berouw over de zonden is U. o Heer,
een welgevailig offer : door de vernecdering des harten De Familie VAN ﬂFFELTERRE -
wordt de hoop op vergiffenis geboren; het ongerusc
geweten bedaart. de verioren genade herwonnen ; De Familie VERCRUYSSEN
want een vermorseld en verontmoecigd hart hebt Gij i .
pooit versmaad. DE Famﬂze UERL[EFDE :
Bidden we veel. en doen we veel bidden voor onze De Familie SCHEPENS,

overiedenen. De goede God 2al ons honderdvoudig
wedergeven wat wi voor hen zullen gedsan hebben.

H Pastoor v. Ars. dapken U wvan harte om uw
Beminde Broeder. Familieleden en Vrienden, vaart-
wel en weest mii in dachtig in uwe gebeden

Mijn |ezus barmhartigheid. (500d afi) blijken van genegenheid bztoond
2% R. . P - bij het afsterven van

o Drukkery Lourdaule, Oosterzele - Tel 169 ]uffrﬂﬂw Hortense VAN hFFELTERRE.

christelike dselneming en de




