Madeleine Van Audenroede

Geboren op 28-04-1929 te L eerbeek
Overleden op 26-01-1993 te Aalst
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Dankbaar en liefdevol

gedenken wij

Mevrouw

Madeleine Van Audenroede

Echtgenote van

Petrus Van Droogenbroeck

geboren te Leerbeek op 28 april 1929

en overleden in de O.L.V. kliniek te Aalst

op 26 januari 1993,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De Plechtige Eucharistieviering gevolgd
door de bijzetting in de familiegrafkelder
heeft plaats gehad in de Sint-Pieterskerk
te Leerbeek op zaterdag 30 januari 1993,

De familie dankt U voor uw gebed en
medeleven.
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Een hele wereld is voor ons ingestort,
want afscheid nemen is moeilijk.

Stil en haast onopvallend is zij door het
leven gegaan.
Stil en vreedzaam heeft ze ons verlaten.

Wat zij voor ons allen, en steeds met de
glimlach, heeft gedaan is met geen woor-
den te beschrijven.

Er was geen afscheid, geen simpel woord,
geen zachte blik meer uit uw lieve ogen.
Uw beeltenis staat diep in ons hart,

Zij hield heel veel van haar man, kinderen
en kleinzoon Gregory. Hij was haar "oog-

appel",

Lieve echtgencot, we hebben samen
hard gewerkt en plezier gehad, we heb-
ben samen lief en leed gedeeld,

Jean-Pierre, Beatrice en Gregory, ge weet
hoezeer ik jullie liefhad. "Wees goed voor
uw bedroefde vader, hij zal uw liefde en
genegenheid hard nodig hebben.”

Liefste Madeleine, moeder, oma, je bent
nu wel weg, maar in ons hart zal je altijd bij
ons blijven.

Begr. R. Vansinhion, Goolk Cirux Cva Knifif, Gooik



