LuciaVan Bever

Geboren op 04-11-1923 te Sint-Lievens-Houtem
Overleden op 04-11-2012 te Hillegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Aan mijn moeder - wirm Elsschor

k heb gedroomd, o moader,
il gii op sherven |UHH|.

en voor het ol te slulten

mij lang in d'cogen 1oogi.

Liefdevol oandenken aan Gy sprookt van serlijle blijean,
van recht deor ‘'t leven goon;
l’it-',‘-ll_rl Voveny NoG eens |;.'f|;_-r_'|||r"\-||,rr_ |1|I
en alles wos gedaan

LUC]a Val‘l BEVEI‘ 'k Wou om vergeving smeken,

woarvoor, ik wist het niat,
weduwe van de heer Jules Van Delsen, en bij u naderknislon;

meyrouw

mijn ¥niegén bogen niel
Geboren te Sint-Lievens-Houtem op 4 november 1923
Toen wist ik dat "k u nimmer
nog tets vergelden kon,
Liw stem deed mi] ontwaoken
in ‘t klare licht der zon

en rochfjes ingesiopen in Home Stuyvenberg

fe H.ll,,-ac_;er- op 4 novemnber 2012

Doar blonken groote tranen
won hell en droefenis

en uw blijken van medeleven Er 'k vealde dieg i 't harte
wol sen mosder 5.

De familie dankt v voor vw oprechie deelseming


http://www.indeken.be/

Herinnering aan een jonge rebelse vrouw.






