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De dood is 't einde van een leven vol ellende
en tevens het begin der blijdschap zonder einde.
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BID VOOR DE ZIEL

FERDINAND SAMSON

echtgenoot van

Natalie Van Den Abeele

peboren te Ulthergen den 2 Februari 1883
en aldaar overleden den 26 Augustus 1939

gesterkt door de laatste Heilige Sakramenten
1id van den Bond van 't heiliz Hart

Angstige tiiden en droeve omstandigheden, heb-
ben zijn leven verkort, en hem onverwacht doen
sterven. Maar de rechtvaardige sterft niet onvoorbe-
reid. En ‘s morgens voor ziin doodstriid, was hij,
als iederen dag, in de h. mis, als voorbeeld van man-
nelijk geloof en godsvrucht, zonder zwakheid of
menschelijk opzicht. En in "t oordeel waar hij voor-
staat, zal de Heer zich niet schamen over zin
belijder, en hem ontvangen, niet als Rechter maar
als vriend en huisgenoot : Kom binnen trouwe die-
naar, sterk in 't geloof, trouw in uw plicht, volhar-
dend in "t gebed, kom binnen in het eeuwig vreug-
defeest!

Beminde Echtgencote, deelgenoote in mijn
vreugde en leed, die me verzorgd hebt in ziekte
en stervensrmood, en miin ziel zult indachtig zijn;
ik dank U voor alles, en zal U niet vergeten bij den
Heer: Lieve zoon, God zegene u en beware u voor
de zorg uwer moeder. Weest moedig en betrouwend,
en vergeet de schoone voorbeelden van uw va-
der niet-Verwanten, vrienden en geburen die me
z00 vele blilken van genegenheid hebt gegeven
ik dank u allen, en hoop vast u allen weer te zien.

Maria, Lieve Vrouw,

ik knielde dagelijks, trouw
voor U! Vergeldt het mij:
maakt nu mijn ziele blij!
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