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Dankbaar aandenken aan

De Heer
Frans SAMSON

Echtgenoot van Mevrouw Julienne Bauwens

Geboren te Berlare op 22 maart 1926
en er plotseling overleden op 19 maart 2001,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De familie
dankt U oprecht yoor uw aanwezigheid,
uw gebed en uw blijken van deelneming.

"Sterven

doe je niet ineens

maar af en toe een beetje,

en alle beetjes die je stierf,

1 is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijis zelf ontgaan,
Je zegt ik ben wat moe,

maar op een keer dan ben je aan

je laaiste beetje toe”. '

{(Toon Hermans)

Frans.

je hebt hard gewerkt in je leven

VOOL je VIouw en je gezin.

Wij zijn dankbaar om je liefde en vriendschap,
je was graag bij de mensen.

Waarom heb je ons zo plots

en onverwachts verlaten,

voor die eeuwige reis naar de hemel?

Wij zullen je missen.

Tot weerziens in jouw hemel bij God.
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