Frans Julien Palette

Geboren op 06-11-1901 te Ledeberg
Overleden op 13-02-1963 te Gent
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De mens wikt, maar God beschikt.
T

Bid voor de ziel
wan

MIINHEER

FRANS -JULIEN PALETTE

echtgencot van Mevrouw
RACHEL DHAENENS

geboren te Ledeberg op 6 november 1901
en overleden te Gent op 13 februan 1963
gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder
de H, Kerk

De rechtvoardige sterft gerust, want zijn dood
is slechts een overgang van het tegenwoordige
tot een beter leven.

Oprecht en vredelievend van inborst werd hij
van elkeen geccht en bemind, zijn nogedoch-
tenis blijft op aarde in zegen.

Waakzaam en met zorg heeft hij zijn daogen
doorgebracht : hij was een echtgenoot, waardig
in de gedachtenis van allen fe blijven leven.

Vaarwel beminde echtgenote, beste kinderen
schoonkinderen, kleinkinderen. zuster. famllie en
vrienden.

Heb dank voor al uwe liefde en tedere zorgen,
gij weent over mijn afsterven, maar weest niet
ontroostbaor, de dood die ons nu van elkander
scheidt, zal ons eens wederom met elkander
verenigen in het opperste geluk.

Gedenk hem in uw gebeden.

Miin Jezus barmhartigheid. (300 d.afl.)

Mevrouw Weduwe Frans PALETTE - DHAENENS,

Mijnheer en Mevrouw Jacques HONINCKS-PALETTE en dochter,
Mijnheer en Mevrouw Guillaume NACHTERGAELE-PALETTE en zoon,
Mijnheer en Mevrouw André PALETTE-DE BLOCK en dochter,

Miinheer en Mevrouw Robert PALETTE-GILLIS en dochter,

danken U innig voor de blijken van deelneming,

betuigd in hun rouw.



