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In dankbare herinnering aan

Henk Andriessen

echtgenoot van

Josephine E. (Niniek) Kornson

Geboren te Tjimahi (ind.) op 1 november 1932,
Hij overleed te Venlo op 3 juni 1998, Na een
Elechtige h. Eucharistieviering in de St. Hubertus-

ark, hebben we hem begeleid naar zijn laatste
rustplaats op de Blerickse Bergen.

"Wanneer uw Licht mij veorrgaat in de nachi,
wanneer ik hoor dat U mif thuis verwacht,
dan weet ik Heer, dat U mijn owakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.”

Met grote pijn in ons hart nemen we afscheid
van hem die zo'n grote plaats had in ons leven,
en die we voortaan noodgedwongen moeten
missen.

Henk, op zeer jonge leeftijd moest je ervaren
wat oorlog en geweld betekenden. Je was een
stille, eenvoudige en rustige man met wie ik
gedurende meer dan 40 jaar samen door het
leven maocht trekken en samen mocht werken,
met vallen en opstaan, aan de toekomst van
ons zo dierbaar gezin.
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We zullen nu alleen verder moeten, maar in
ieder geval met de herinnering aan de liefde,
de toewijding en de enorme inzet die jouw
leven steeds hebben getekend.

Pap, je was een hard werkende en zorgzame
vader in hart en nieren. Je was een mens waar
we op konden bouwen, Niet alleen voor ons
stond je altijd klaar, maar ook je medemens
deed nooit tevergeefs een beroep op je.

We zullen je blijven herinneren als diegene die
niet alleen graag muziek maakte, maar wiens
leven ook gekenmerkt werd door een onver-
woestbare hoop op betere tijden en als de man
die steeds hoopte weer eens in de auto te
kunnen rijden. We weten, veel heb je - in stilte -
gedragen, om ons leven zo gelukkig mogelijk
te maken.

Lieve opa, je blijft voortleven in onze herinne-
ring. Jouw vertrouwvolle kijk op het leven was
altijd gericht op de toekomst. Wat jammer dat
de gezondheid je zo in de steek heeft gelaten.
Vandaag willen we God danken dat je voor
ons allen hebt geleefd en bidden dat Hij je ervoor
mag belonen in de eeuwigheid. Rust nu in vrede!

Wij zijn U zeer dankbaar en erkentelijk dat U
samen met ons afscheid heeft willen nemen
van hem die ons zo dierbaar was.

M. Andriessen-Karnson,
kinderen en kleinkinderen.

Blerick, 8 juni 1998,









