Dirk Pintelon

Geboren op 11-03-1962 te Knokke
Overleden op 19-08-1995 te Moorsele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dierbare herinnering aan
DE HEER

—— Dirk PINTELON

echtgenoot van Mevrouw
Martine ALLEMEERSCH

geboren te Knokke

op 11 maart 1962,
overleden te Moorsele
op 19 augustus 1995,
tengevolge van een
smartelijk ongeval.

Velen wenen om dit plotse en brutale afscheid Een
snijdende pijn huist in het hart van vrouw en king,
van ouders en vrienden. Wat niet mocht gebeuren
en schier ondenkbaar was, is toch voorgevallen.

Dirk sprong 33 jaar geleden in het leven, bruisend
van vitaliteit, onfembaar en in volle overmoed: jo-
viaal en sympathiek, sportief en tuk op avontuur.
Een durver zonder vaar noch vrees. Tegelifk een
aangename verschijning die instond voor lof en
plezier met een schrandere kop voor de quiz en
gen knagpe springleraar.
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Dirk en de paraclfub: de kick van de sprong, ge-
durfd en uitdagend; duiken in het ijle en zweven
naar de grond toe, in formatie springen, een (uchl-
ballet uitvoeren en mooie arabesken beschrijven
om dan sierlijk en beheerst voel aan de grond e
zetten. Het was hem gelukt, telkens weer en nu al
1200 keer.. lot die fatale sprong in de dood. Wi
staan aan de grond genageld.

Meteen dwalen zovele onvervulde dromen weg op
de muziek van de onvoltooide symfonie. 6 jaar in-
tens echtelijk geluk en de kleine Ziggy die zijn pa-
pa nog twee kusfes ten afscheid had gegeven. Die
toegewiide inzet van 9 jaren voor de paraclub van
Moorsele en dichlerbij voor de kneisterquiz en
nog.. Zoveel dienstbaarheid op het werk, voor de
winkel van Martine en bij de vele vrienden. Alle-
maal banden met het leven en de mensen, het
werk en de sport die verbroken liggen.

Maar liefde en vriendschap zijn sterker dan de
dood en het leven is meer dan een salto mortale :
een sprong in de eeuwigheid, waar God ons op-
vangt en veilig aan de grond zet. Dirk, je bent in
Gods handen gevallen en Hij draagt je zijn eeuwig-
heid binnen. Ginds ben je veilig, rust in vrede.

De familie dankt U hierbij van harte voor elke blijk
van deelneming en sympathie.
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