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Dankbare herinnering aan het aardse leven van

Marie-Louise WAELES
echtigenote van de heer Daniel VERDOOLAEGE

geboren te Alveringem op 20 mel 1320
en er godvruchtig overleden op 16 februari 1985,
gesterkt door de laatsie heilige sakramenten.

Daniel VERDDOLAEGE, haar echtgenoot ;

Willy en Lia VERDOOLAEGE - VANDENEROQUCKE,
Anja en Danny,

Fernande VERDOOLAEGE, Mieke, Sylvie en Jos,
haar kinderen en kieinkinderen ;

de families WAELES - VERDOOLAEGE
FOSSEY en GOOSSEN

danken voor uw gebed
en deelneming.

Druk. Orion, G. Deschilder, Qostduinkerke

A indeken. be

Een goede echtgenole en moedsr is al e vrneg
van ons heengegaan. Midden in de nacht hese
zij ons verlaten, zonder een woord van afscheid.

Er zal een |edige plagts zijn in huis, want een
moeder vormt het warme hart van elk gezin.

Haar man, haar Kinderen en kleinkinderen staan
varsteld, Zij wisten we| dat moeder ziek was,
maar haar plolse heengaan slaal een wonde in
ons hart.

Zl] was een kranige en diep-gelovige vrouw. Sa-
men mel vader had zij hard gewerkt voor haar
gezin, opdat de kinderen het goed zouden heb-
ben. Behulpzaam was Zij en vrijgevig voor een-
ieder die op de hoeve iets kwam vragen. De be-
kroning van hun |even was dat zij in een mooi
huis kwamen wonen in het Puiplein, waar zij wrij
van zorgen nog vele jaren hoopten gelukkig te
zijn, genietend van de kleine vreugden van het
leven. Nu is die droom voorbij. De warme aan-
wezigheid van moeder is verdwenen.

En wi] bidden tot God : help ons dit te aanvaar-
den, Leer ons geloven dat onze wegen Uw we-
gen niet zijn. Neem moeder nu op in Uw hemel-
uis vanwaar zij even zorgzaam als tijdens haar
leven voor ons zal zorgen en waken.

Daniel, dit afscheid doet u pijn. Vijlenveerlig
jaar hebben wij samen de vreugden en de krui-
sen van het leven gedragen. Wij hadden het zo
goed samen. |k blijf met u verenigd. Zoek steun
bij onze kinderen en kieinkinderen.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, dank veor
al de genegenheid die ik u heb mogen schenken
en die ik van u gekregen heb. Dank wvoor uw
vele bezoekjes en voor uw bekommernis in mijn
dagen van ziekte. Zorg goed voor vader.

Familieleden. vrienden  en geburen, vele jaren
lang hebben wij het leven gedeeld. Nu is mijn
uur van afscheid gekomen. Vaarwel en bid soms
eens voor mij.

Siir_:t-.fnzef, patroan van de goede dood, bid voor
mij.



