Jan Wael put

Geboren op 25-08-1935 te Sint-Kruis-Winkel
Overleden op 29-10-2008 te Mendonk
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Hoe breng ik hem in herinnering

Mijn pa, ons vader, ‘Janneke’
1 Het is niel moeilijk om bladzijden te vullen
Groaols in goedheid, klein in woorden
Zijn goede daden niet te tellen

Een hart van goud, eindeloze liefde
de heer Ons ma op de bovenste plank
) Al de dagen van zijn leven

Zijn handen gewerkt, gezwoegd
}an WHE|pUt Voor velen uil de mouwen gestoken

Belangelons ingezel om op te bouwen
Dag en nacht

Kinderen van de schrijnwerker
We zijn ficr op wie hij was

Drankbaar aandenken aan

echtgenoat van mevrouw Raymonde Van de Slycke

geboren te Sint-Kruis-Winkel op 25 augustus 1935 Om wat hij kon
en thuis te Mendonk overleden op 29 oktaber 2008, Om wat hij allemaal voor ons deed
geslerkt door het sacrament der zieken. Ziekte is oneerlijk, onaanvaardbaar

Lijiden en alzien
Whaarom ons vader?
Waarom ons pa?
Vrede en opluchting, pijn en verdriet
De familie dankt u van harte Hem zien gaan kan'ik bijna niet
voor uw blijken van medeleven. Maar 'k weet en dat is meer dan hopen
Hij is bij Vader in de hemel
Verlost, genezen
Zijn lijden is voorbij
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