Willy Wael put

Geboren op 13-07-1940 te Sint-Kruis-Winkel
Overleden op 02-05-1992 te Gent
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Vroom en blijvend aandenken aan

De heer

WILLY WAELPUT

Echtgenoot van mevrouw Francine De Maertelaere.

Geboren te Sint-Kruis-Winkel op 13 juli 1940
en overleden te Gent op 2 mei 1992,
Gesterkt door de sakramenten der zieken.

Scheepsmeubelmaker
Lid K.W.B.
Lid landelijke gilde

Na een verbeten strijd van vijf jaar, heeft Willy ultein-
delijk moeten begeven: dank zij de volgehouden inzet
van zijn moedige echtgenote, kon hij het volhouden,
gedragen door velen

Willy heeft geleefd vour zijn werk: niets was hem
teveel, niets te zwaar of te warm: met echte stielken-
nis heeft hij dag en nacht gewerkt aan stuurhutten en
binneninrichting van schepen, hij was fier op zijn
prestaties. De schippers waren zijn vrienden.

Willy leefde voor zijn gezin: zijn schoondochters
waren zijn dochters geworden, zijn kleinkinderan...
zijn lievelingen, en nu zou hij zelf peter worden van
zin kleinkind Suzan. Doch het heeft niet meer mogen
zlim,
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Willy leefde voor zijn vrienden; een grote groep heeft
hem van ver en dichtbij gevolgd, ook op zijn lange lij-
densweg. Talloos waren de mensen die informeerden
naar zijn gezondheid.

Willy verborg veel door zijn grote ulitspraken, doch
daarachter zat een mens die, vooral doorheen onbe-
arip en lijden, ontdekte wat werkelijk van balang, acht
waardevol ig in het leven.

Willy kon echt bllj en dankbaar zijn voor elk bezoek
dat hem werd gebracht, voor elk menselijk kontakt.
Tot op het laatst bleef hij interesse tonen voor de per-
soon van die ander, die hem bezocht.

Wij kunnen het leven van Willy niet beter samenvaten
dan met zijn elgen woorden die hij richtte tot zijn
vrouw: "Lootje., bedankt dat Ik geen enkele stap
alleen heb moeten zetten!”

Wij willen stil worden en dankbaar zijn om dit leven.
Wi willen tot gebed komen om te geloven dat Willy
over de dood heen nu de echte rust en de ware vrede
mag vinden, die hij hier bij ons eigenlijk nogit vond,

Francine De Maertelaere,

Tony en Karin Waelput-Colpaert en kinderen,

Kris en Caroline Waelput-Siffer en dochtertje,

en aanverwante families,

danken U voor Uw gebed, Uw medeleven en Uw
aanwezigheid!
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